Allerzielen 2012

De handen die je streelden,
de handen die je eten gaven,
de handen die voor jou werkten:

zij zijn nu stil gevallen,
je voelt ze niet meer,
je ziet ze niet meer.
Je mist ze.

Het waren de handen
door wie de Godsmens Jezus Christus
ook jou aanraakte.

Want Hij heeft hier op aarde
geen andere handen meer
dan die van mensen.

Nu de handen van je dierbare
zijn stil gevallen,
is het jouw beurt
om de handen uit de mouwen te steken.
Opdat Gods liefde ook in toekomst
tastbaar blijft in deze wereld.
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Vanuit de Landricuskerk namen wij afscheid van

Leny van de Laar - Peeters
Hans van Oppen

Tjeu Smeets

Corrie van Es - Pipers
Agnes Geelen — Maessen
Piet Ruijten

Gonny Geraedts — van den Heuvel

Bertha Stroom - van Kempen
Lies Peters — Coenen

Mia Horbach - van Kan
Roos van de Vosse

Sef Smeets

Mia Schlangen - Jans

Annie Hausmans - Dircks
Wensis Sarkol

Thei Herfs

Jo Essers

Oscar van den Berg

Harie Vos

Frans Cuijpers

Frans Steinbusch

Jac Verheijen

Ton Janssen

Mia Walraven - Jetten
Doortje van Wegberg — Roufs
Jan Wolters

Betsy van der Linden - Jaspers
Thei Corpelijn

Ans Kessels — Janssen

Jan Bosman

José van Ham - Granzier
Jeanne Corstjens — Streukens
Harry Cuijpers

Annie Op het Veld - Pustjens
Jac Smeets

Pierre Keijbeck

Toos Smeets — Peeters

Annie Geelen - Geraads

Vanuit de Piuskerk namen wij afscheid van

Fien van der Vorst — Engelen
Jo Housmans

Geert Aben

Frans Beckers

Jac Broen

George Schmahl

Sef Salden

Theo Meulenaars

Barmhartige Vader en God van alle vertroosting,
uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.

In de duisternis van de dood

daagt het licht op van uw leven.

Verlies uw dienaren niet uit het oog

en laat ons niet alleen in ons verdriet.

Wij vragen U:

Laat ons z6 naar uw Zoon op weg gaan,

dat wij, na dit sterfelijke leven,

verenigd worden met al wie ons lief zijn.
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